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Ook voor dit jaar heeft hij ze gemaakt. De raambiljetten voor de Plechtige Eucharistieviering, de 

processie en het spel rond D’n Draak van Hael. Phons Brouns zorgde ook voor de nodige aanvullingen 

voor het jaar 2024. Een mooi en deels bekend geheel. 

Over DRAKEN kort 

Anders dan bij de tradities in Europa is de draak in China het dier, het symbool van de geluksbrenger. 

Overigens ook bij alle Chinezen die over de hele wereld zijn uitgetrokken en dat zijn er nogal wat. 

Bij ons in Europa, ook in Amerika, is de draak een kwaadwillend, rood of groen monster dat eigenlijk 

alleen maar ellende en rampen veroorzaakt. Ook de draak van Heel moet in bedwang gehouden 

worden en wel door de Schutterij en dus loopt hij in de processie dan ook voorzichtigheidshalve 

helemaal achteraan. 

Op de raambiljetten van 2024 staat hij onderaan rechts. Zo op het eerste gezicht is het hier een 

exemplaar dat zonder twijfel schrik inboezemt. Vuur uit z’n bek en met zijn getande en hoekige 

staart is hij een vervaarlijk exemplaar, dat vooral doet denken aan het monster uit de Apocalyps, de 

Openbaring van de evangelist Johannes, het laatste gedeelte van de Bijbel. Omstreeks 95 jaar na 

Christus beschreven is het rode monster voorzien van tien horens. De aartsengel Michaël verslaat 

hem met een gigantisch zwaard en zo verliest ook in Heel d’n Draak door het zwaard zijn leven. 

Wordt hij gedood door de koning van de Schutterij, waarna de kermis in Heel “rustig en zonder 

zorgen” kan beginnen. 

Naast de draak op het “processie-affiche” staat dit jaar voor het eerst het embleem met de 

jaargetallen 2024 en 2025. Het is  het pelgrim-symbool van Hoop, de voorbereiding op het Jubeljaar 

2025, dat door paus Franziscus als Heilig Jaar is afgekondigd. Met enige fantasie is een boot zichtbaar 

met personen die een ankerkruis omarmen. 2024 Is een pelgrim-jaar en deze traditie rond een 

Jubeljaar vindt z’n oorsprong rond het Joodse Jubeljaar, een keer in de 25 jaar. 

Verdere informatie is aan te treffen op de kaartjes/prentjes die “onder de toren” liggen en ook via 

www.jubeljaar2025.nl. 

Van harte bent u welkom bij de Eucharistie, de processie en het spel rond “D’n Haelder Draak”op 

kermiszondag 1 september 2024 in Heel. Breng goed en zonnig weer mee….  

http://www.jubeljaar2025.nl/

